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251UL15910.4d

NIEUWSBRIEF zondag 19 januari 2025

AFSCHEID EN BEVESTIGING Kleur Rood
Voorganger Ds. Willem Peene Organist Ko de Braal
Ouderling Christian Sijbinga Koster Arjan Vink
Diakenen Ann Stuij, Jolanda Jasperse-Vos Lector Cobi Sijbinga
Technici Gerben Spijkers, Ronals Hernans  Schriftlezing Prediker 11: 7-12: 8
Collectes 1. Delta voor Colombia 2. Kerk

Uitgang: PKN Missionair Werk: Proefplekken, de nieuwe kerken
Bijzonderheden Koffiedrinken na de dienst

Vandaag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar
Mw. Nellie de Jonge-Verpoorte. .......

Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Vandaag nemen we afscheid van de diakenen: Rianne Dreves, Marjan Geertse, Ida Hangoor en Carla
Kaijser. Als ouderling met een bijzondere opdracht wordt bevestigd: Tanja Moeliker.

Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia

Samen met de Classis Delta zetten we ons 2 jaar in voor Colombia.

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd
van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor
hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als
docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in
de samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun
gemeenteleden om te zien naar anderen.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Aangepast Heilig Avondmaal

Op donderdag 30 januari wordt het aangepast Heilig Avondmaal gevierd, het begint om 14 uur. U kunt
zich opgeven bij Ann Stuij, telefoon 0115-695196, mobiel 06-19010161 of e-mail annstuij@hotmail.com.
Van harte welkom.

Op zondag 2 februari vieren wij het Heilig Avondmaal in de zondagse eredienst

Jouw postzegels en kaarten zijn geld waard!

Nog altijd leveren gebruikte kaarten en postzegels veel geld op. Door het inzamelen van deze materialen
kunnen Kerk in Actie en GZB projecten in het buitenland ondersteunen. U en jij kunt daarbij helpen.
Hoe? Door heel eenvoudig oude postzegels en kaarten in de inzamelbox in de hal in te leveren.

Alvast bedankt namens het college van diakenen: Ann, Carla, Fokko, Frank en Jolanda.

Voor de gebedsdiensten in de Week van Gebed in Terneuzen + Hengstdijk, zie www.pgterneuzen.nl
ledereen is welkom om samen te bidden.In die gezamenlijkheid laten wij zien, wij zijn samen één.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u véér donderdag 18.00 uur mailen naar nieuwsbrief@pgterneuzen.nl
Meer kerkelijke informatie op www.pgterneuzen.nl
Via KerkTV en KerkRadio zijn onze kerkdiensten zijn ook mee te beleven. Zie www.pgterneuzen.nl/kerktv_en_kerkradio


http://www.pgterneuzen.nl/

Kliederkerk dinsdagmiddag 28 januari & mensen gezocht om een onderdeel voor te bereiden

Op dinsdagmiddag 28 januari 2025 is er weer een Kliederkerk in het Leeuwenkwartier met als thema:
David en Goliath. Versier een koekje als schild en loop op reuzenvoeten. Kom mee met je opa, oma,
moeder, vader, buurvrouw, verre vriend en ontdek samen de betekenis van het verhaal.

Om deze Kliederkerk mogelijk te maken zoeken we 5 mensen die een onderdeel willen voorbereiden.
Het kost je maximaal een half uur. Wij (Mariska Koenen Leger des Heils, Dianne van Drongelen NGK en
Leontien de Muijnck PGT) zijn je vraagbaak en ondersteuning.

Vrijdag 31 januari: Bijbelse maaltijd i.s.m. Kerk en Keuken — nog aanmelden tot dinsdag 21 januari

¢ 31 januari: Bijbelse maaltijd in samenwerking met Kerk en Keuken. Omdat we van verschillende kanten hoorden
dat de prijs te hoog werd bevonden, is deze aangepast naar 40 euro. Hopelijk komen er zo voldoende
aanmeldingen binnen. We hanteren een minimum aantal alsook een maximum aantal inschrijvingen.

We houden op 31 januari met elkaar een uitgebreide maaltijd met diverse gangen. We besteden aandacht aan de
diverse ingrediénten. Wat zegt de bijbel ons daarover? Tussen de gangen door zijn er o.a. verhalen, zang en
muziek. De inloop is vanaf 17.30 uur. Om 18 uur starten we met de maaltijd. Rond 22.00 uur ronden we de avond
af. Voor de hele avond betaalt u € 40 /persoon, kinderen tot 14 jaar € 20.

Je kan je opgeven bij onderstaande mensen, of stuur een mailtje naar tamara@platteeuw.eu of appje naar 06-
53490947, aanmelden tot dinsdag 21 januari. Verder info bij Egbert, Plonia, Tamara

Dit is een activiteit van de spaaractie voor de aankleding van onze benedenzaal.

Auto-ophaaldienst, 4 nieuwe chauffeurs gezocht

Eris een aanvraag van een echtpaar, omgeving Bachlaan, om wekelijks opgehaald te worden. Met 4 chauffeurs
hoef je maar 1 x per maand te rijden. Ruilen of vervanging verloopt soepel. Dus ..., meld u aan. De passagiers zijn
u dan heel dankbaar! Chris Ollebek, c.ollebek51@zeelandnet.nl of Wim Geertse, wgeertsel9@gmail.com

Do. 23 januari, 19.30 uur: Presentatie en Kennismaking van Stichting Present

Het diaconaal werkverband Oost Zeeuws-Vlaanderen heeft de Stichting Present uitgenodigd voor een
kennismaking en presentatie over hun werk. De avond biedt de mogelijkheid elkaar te leren kennen en te
bespreken waarvoor en hoe we elkaar kunnen versterken. Alle geinteresseerden zijn van harte welkom!
Donderdag 23 januari 2025, 19.00 uur inloop, 19.30 uur start - 22.00 uur einde. Wijkgemeente De Ontmoeting.
Namens het bestuur: Anita Buijze en Rineke Jansen (rinekejansen@zeelandnet.nl)

Dank je wel avond — vrijwilligers — Vrijdag 14 februari

Dank je wel, we zijn blij met jou! Jouw werk voor de kerk is belangrijk. Om je te bedanken organiseren we een
gezellige avond. In een ontspannen sfeer kunnen we elkaar ontmoeten met een hapje en een drankje! Met
medewerking van Christelijke Cabaretgroep. En in Dok 4 kan je terecht voor karaoke of een pubquiz.

Vrijdag 14 februari — 19:00 — 22:30 uur — Wijkgemeente De Ontmoeting, Koninginnelaan 4

Bezoek aan de Heilige Magdalena kerk in Brugge

Op uitnodiging van Adrie Oosterling zijn wij op bezoek geweest in de Magdalena kerk in Brugge. De gemeenschap
rond de kerk brengt bezoekers via kunst/installaties/beleving op een bijzonder manier in aanraking met geloof.
Ook voor ons was het een bijzondere ervaring. Kijk gerust eens op hun website www.YOT.be Laat ons weten of je
het leuk vindt met ons, roep uit de gemeente, een keer daar op bezoek te gaan. Samen kijken we naar een datum.
Albert en Tamara Platteeuw 06-53490947

ACTIE KERKBALANS 2025

In de weken van 11 januari t/m 25 januari wordt of is de envelop voor de actie Kerkbalans 2025 bij u afgegeven.
Doet u dit jaar ook weer mee? De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun van haar leden.

Doe mee aan actie Kerkbalans 2025 en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Samen zijn wij kerk, ook de
kerk van morgen, de kerk van onze kinderen.

De envelop wordt weer bij u opgehaald of u kunt het in de brievenbus doen van de vrijwilliger of de brievenbus
van de kerk. Graag uiterlijk in de week van 3 t/m 7 februari.

We willen u bij dezen vast hartelijk bedanken voor uw bijdrage! Kerkrentmeesters van de PGTerneuzen
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